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Inhoud

In het vorige nummer van deze Keizer Karelkrant werd 
me gevraagd wat mijn visie was op mijn taak als deken,
en ik weet nog dat ik antwoordde dat ik al heel blij zou zijn
als we dit super drukke jaar zouden rond maken!

En ja, een groot deel van dit jaar is reeds voorbij, en wat is er niet al allemaal 
gebeurd!! Samen met jullie.

Na het afscheid van Katia, als onze getrouwe deken, zijn we erin gevlogen voor 
een vol voorjaar met activiteiten voor elk wat wils. Literatuur, spelletjes, kunst, 
humor, lekker eten, ... steeds opnieuw waren jullie daar!

Voor de voorbereiding van de feesten konden we op een vaste groep rekenen 
die mee nadacht en hielp opbouwen! Na een geheim conclaaf werden Stanny 
en ik officieel ingehuldigd en bezongen als jullie nieuwe deken en dekenin (mijn 
kleinkinderen noemen me sindsdien, het deken van de stad ...). Maar ook de 
rest van de feesten was een voltreffer, dit dankzij de vele hulp van jullie alle-
maal! De weergoden waren ons welgezind en ook jullie waren dat! Wat een 
inzet was dat allemaal!

En toen moest de Biënnale nog komen! Geert en zijn groep waren al een hele 
tijd met de voorbereiding bezig, maar dan werd er ook weer op jullie beroep ge-
daan! Met ongeveer 130 vrijwilligers hebben we de Biënnale tot een kunstfeest 
voor de buurt gemaakt! We overtroffen onszelf en kijken heel voldaan terug op 
2 volle, superdrukke, maar o zo succesvolle weekends!

Hoe kan ik anders dan, als verse deken, supertevreden terugkijken naar dit alles!
Het Prinsenhof heeft zich weer als actieve, betrokken en zeer gezellige buurt 
getoond! Dank daarvoor!

Alle medewerkers zullen hiervoor extra bedankt worden op 13 december.
Onthoud deze datum, de uitnodiging volgt!

Nogmaals dank voor deze voorbije periode, het blijft een plezier hier actief te 
mogen zijn.

Tot binnenkort tijdens een van onze komende activiteiten.

Kaat
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31 oktober 2025
Halloweenwandeling in het Prinsenhof

21 november 2025
Jonas Roelens, ‘Middeleeuwse medemensen’, 
lezing

06 december 2025
Sinterklaas on tour

13 december 2025
Dankfeest voor vrijwilligers

17 januari 2026
Nieuwjaarsreceptie
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Hare doorluchtige  
Hoogheid  

Hadewych I,  
Prinsenhof



Bij de
buren

Gasboetes 
in de Sanderswal
Sinds de Sanderswal een woonerf is geworden, is het aantal parkeerplaatsen 
beperkter. De auto’s moeten nu netjes in de witgeschilderde hokjes staan. Een 
bewoner van bovengenoemde straat kreeg al twee gasboetes omdat hij voor zijn 
eigen garage stond, met daarop de vermelding van zijn nummerplaat. Dat mag 
blijkbaar niet meer, het zou gevaarlijk zijn ...

Nieuwe speeltuin 
in de Lodewijk van Malestraat
Tussen februari en mei wordt gewerkt aan een nieuwe speeltuin in de Lodewijk 
van Malestraat. Er komen zoveel mogelijk natuurlijke materialen en de kleur van 
de toestellen zal beperkt blijven. Het klinkt allemaal heel erg mooi. Er wordt inge-
zet op creatief spel dat de verbeelding stimuleert. En de omgeving rond de speel-
tuin zal worden aangepakt en een mooie metamorfose krijgen die de groendienst 
op zich zal nemen. Momenteel wordt gekozen voor rode accenten wat een mooi 
contrast geeft met de omgeving en het historisch karakter ... we kijken ernaar uit!

Babysitters gevraagd
Deze rubriek met het aanbod van babysitters is terug in de buurtkrant. Heb jij ook 
zin om te babysitten terwijl de ouders genieten van een avondje uit?  
Stuur dan een mailtje naar riet.wille@pandora.be en jouw naam en gsm  
nummer verschijnt in het volgende nummer van de Kleine Keizerkrant!

Deze dames zijn alvast van dienst:

- 	 Louise Dewolf, Tinnenpotstraat, +32 484 92 47 27

-  Lolita Standaert, Rabotstraat, +32 488 54 28 66

- 	 Jana Goedertier, Filips van Cleeflaan, +32 486 23 05 37

Nieuwe kandidaten?

76

Gedicht

RAAM

De boom in onze tuin
vult de grootte van het raam
en is net een televisiescherm.

Als je goed wil kijken
zie je elke dag, week, seizoen 

een ander programma verschijnen.

Er komen beelden op
van het weer, kleuren, dieren,

dus van de natuur in een notendop.

En tijdens de winter
kunnen we door de kale twijgen
zelfs onze buren in beeld krijgen.

Riet Wille

Uit: Dag huis, ben je thuis?
De Eenhoorn 2024
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Interview

In januari 2024 beëindigde Marlien Buyssens haar praktijk als huisarts in de 
Prinsenhofbuurt.

Voor wie het min of meer meemaakte, een overzichtje in jaartallen. In 1978 
start Piet, oudere broer van Marlien, een dokterspraktijk op de eerste verdie-
ping van de groepswoning in Rabotstraat 63. In 1980 verhuist het kabinet naar 
het gelijkvloers van Rabotstraat 29 en een jaar later vervoegt Marlien haar 
broer. In 1987 krijgt de praktijk een definitieve vestiging in Gewad 18. In 1993 
komt dokter Marleen Quisquater het duo vervoegen. Met drie artsen krijgen 
ze de ideale samenstelling voor een optimale dienstverlening. In 2007 moet 
Piet wegens gezondheidsreden afhaken. Hij wordt vervangen door dokter 
Stijn Tiberghien. Een jaar later kiest ook Marleen voor andere engagementen. 
Marlien en Stijn worden ‘Huisartsen Gewad’ (geen vennootschap). Met dokter 
Sigrid Eeckhout is de equipe vanaf 2014 opnieuw volledig. Na tien jaar neemt 
dokter Tiberghien afscheid van de praktijk. Dokter Eva Van der Meulen komt in 
zijn plaats. Met het oog op verruiming van het zorgaanbod en meer flexibiliteit 
wordt in 2018 met Gewad 28 een tweede praktijkruimte voorzien. In januari 
2022 volgt een splitsing in twee afzonderlijke vestigingen. Marlien werkt als 
solo-praktijk tot haar 67ste verder. Corona heeft die keuze meebepaald. Een 
afscheid in die pandemie zou voor haar en de patiënten allerminst de beste 
laatste herinnering geweest zijn.

Dokter Buyssens werd geboren in Congo, als tweede oudste in een gezin van 
zeven kinderen. Terug in België, volgde ze lager onderwijs in Sint-Pieters-Buiten 
en middelbare opleiding bij het ‘groene’ Sint-Bavo. De hogere studies werden 
aangevuld door een opleiding schoolgeneeskunde.Vier van de zeven kinderen 
werk(t)en als huisarts en daarnaast zijn er nog twee kinesisten. Dat was geen 
evidentie omdat vader op 43-jarige leeftijd is overleden en moeder de verdere 
opvoeding voor de kinderen alleen gedragen heeft.

Op visite bij (huisarts )
Marlien Buyssens

Naast haar taak als huisarts engageerde Marlien zich in Onderwijs, Kind en 
Gezin, het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) en het CSV (Centrum voor 
Seksuele Voorlichting).

In 43 jaar praktijk maakte Marlien meerdere veranderingen mee. Vooreerst was 
er de democratisering van het beroep die ook de verhouding patiënt-arts wij-
zigde. Patiënten werden een stuk mondiger. Dokter Google reikte voortdurend 
eigen diagnoses aan.

Hoewel steeds meer vrouwen het corps verrijkten, konden ze de ‘Orde van 
GeneesHeren’ pas in 2015 tot ‘Orde van Artsen’ omvormen.

Er was de enorme evolutie van de wetenschap, waardoor men steeds meer 
ziektes onder controle kreeg. Dit ging gepaard met verregaande differentiatie en 
specialisatie. De nood aan een generalistische kijk blijft groot.

Door globalisering, reizen en migratie staken nieuwe maar ook oude ziektes 
(terug) de kop op. In de consultatie maakten culturele – en taalverschillen (véél 
talen) de communicatie over lichaam en ziekte niet vanzelfsprekend.

Onze Westerse levensstijl zorgde dan weer voor een toename aan welvaarts-
ziektes als diabetes 2 en obesitas. 

Interview

Marlien Buyssens
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Verder was er de komst van de gsm en de digitale evolutie die heel wat voor-
delen boden maar anderzijds de administratie deden toenemen.

Dan arriveerde Corona, een erg drukke en moeilijke periode voor alle zorgver-
leners.

Op het hartelijke afscheid volgde geen zwart gat. Met meer vrijheid gaat het 
dagelijkse leven zijn gang. Zoals bij veel gepensioneerden is er cultuur, de 
zorg voor eigen moeder en schoonmoeder, opvang van een kleinzoontje, nog 
meer lezen (niet enkel vakliteratuur), lichamelijk en geestelijk fit blijven. Meer 
dan voorheen samen naar de moes- en bloementuin in Gentbrugge fietsen 
(en de rijke oogsten verwerken). Toen de kinderen jonger waren, vonden 
Marlien en Willi makkelijker de weg naar meerdere buurtactiviteiten dan nu. 
Die draad vinden ze straks wel terug.

In naam van de hele Prinsenhofbuurt wens ik Marlien te bedanken voor haar 
jarenlange inzet om de gezondheid van de buurt te garanderen.

Ik durf te stellen dat iedereen die haar consulteerde met warme en dankbare 
gevoelens terugdenkt aan die periode. Bedankt!

Riet Wille

Interview
met Patrik

‘Patat’ 
Van Acker
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Patrick, bij wie we voor een interview op bezoek gingen in de Tinnenpotstraat, 
in het vroegere restaurant “In Den Tinnen Pot”, werd geboren in 1959 te Sint-
Amandsberg. Zijn ouders waren van gewone komaf. Moeder werkte als poets-
vrouw, vader was bedrijvig bij de krant ‘Het Volk’. Patrik was een ijverige knaap. 
Reeds als veertienjarige is hij her en der in de weer als hulpkok. Op aanraden 
van zijn vader volgt hij een grafische opleiding met de bedoeling als reproduc-
tie- fotograaf bij ‘Het Volk’ aan het werk te kunnen gaan.

Eenmaal afgestudeerd in 1978 en onmiddellijk na zijn legerdienst, kan hij zich 
als kok inschakelen bij Intersoc tot ca. 1983 waar hij de maaltijden verzorgt 
tijdens de jeugdvakanties en de reizen die de CM inricht naar Zwitserland. Op 
zoek naar vast werk en op aandringen van zijn ouders, neemt hij ondertussen, 
in 1981, deel aan het stadsexamen voor brandweerman in de stad Gent. Hij 
slaagt in het examen, maar omwille van de toenmalige energiecrisis en bespa-
ringen, werft de stad niet aan. Bovendien is de drang naar avontuur en de roep 
van verre gewesten hem te sterk. Een oud-leraar bakker aan de zeevaartschool 
van Oostende wijst hem op de mogelijkheid om als kok te varen op de lange 
omvaart. De man helpt hem met zijn contacten in de haven. De walkapitein 
nodigt Patrik uit en hij mag starten met een korte opleiding. Zes weken zee-
vaartschool bieden hem de kans om als kok aangeworven te worden op een 
koopvaardijschip bij de rederij CMB (Compagnie Maritime Belge, van de familie 
Saverys). Twee van zijn passies, koken en reizen, gecombineerd op één schip!

De crisis slaat na verloop van enkele jaren ook toe bij de Belgische koopvaardij-
vloot. In 1987 stopt de commerciële koopvaardij in België en gaan de rederijen 
onder buitenlandse vlag varen. Kok Patrik neemt in november van dat jaar 
ontslag en zoekt werk dichter bij huis. Na enig polsen en steun van de vakbond 
blijkt dat zijn zeven jaar voordien afgelegd en geslaagd examen bij de Gentse 
brandweer nog altijd geldig is. Kortom op 1 februari 1988 kan hij starten bij de 
Gentse brandweer: eerst drie maanden verplichte specifieke opleiding. Zijn 
uitvalsbasis wordt de brandweerkazerne in de Academiestraat. Na een stagepe-
riode van één jaar, volgt de vaste benoeming tot brandweerman-ambulancier 
op 1 februari 1989, daarna wordt hij sergeant en klimt hij geleidelijk op tot 

Patrick Van Acker 
Een veelzijdig man: kok, zeeman, echtgenoot, 
vader, brandweerman, liefhebber van het Gents 
dialect, bergwandelaar en Prinsenhofbewoner

de graad van opper-adjudant. In 2024 wordt Patrik gehuldigd voor zijn jaren-
lange inzet bij het korps van Brandweerzone Centrum en krijgt hij een ereteken 
van kolonel Wim van Zele.

Op te merken valt dat men bij de brandweer in shiften van twaalf uren per dag 
werkt, zodat men op een drietal dagen werken aan zijn vereiste uren per week 
komt. Dit betekent heel wat vrije tijd en specifiek voor Patrik houdt dit in dat hij 
zich in zijn vrije uren als kok in restaurants kan engageren. Zo komt hij terecht 
als kok bij Yvette Verbauwen, presentatrice bij de radio, en haar man Guy Brex, 
die een restaurant uitbaatten in de Tinnenpotstraat, nauwelijks enkele hon-
derden meter verwijderd van de Brandweerkazerne in de Academiestraat. Het 
restaurant “In Den Tinnen Pot” was indertijd heel goed gekend voor zijn gril-
lades, de pure Franse keuken met rognons de veau, confit de canard, riz de veau 
en zoveel ander lekkers. Wanneer het restaurant begin jaren 90 moet sluiten 
omwille van de ziekte en het overlijden van haar man, stelt Yvette aan Patrik 
voor om daar te komen wonen.

Patrik ontmoet in de jaren ’90 zijn vriendin Krista, een verpleegkundige aan het 
Universitair Ziekenhuis Gent, die zijn passie voor reizen deelt ... en zijn kookkun-
sten ongetwijfeld apprecieert. Zij richten het vroegere restaurant helemaal in 
als hun woning. Na vele jaren samen kunnen ze in 2009 eindelijk hun dochtertje 
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Silke verwelkomen. Behalve Krista en hun dochter, had en heeft Patrik nog een 
speciale voorliefde: de bergen. In de eerste plaats de Zwitserse Alpen, en, toen 
hij nog veel vrije tijd had, ook berggebieden in Canada, Azië en Afrika. Zowat 
zeven keer was hij op weg naar de Mount Everest op de grens tussen China en 
Nepal. Tweemaal beklom hij het meer dan zesduizend meter hoge Kilimanjaro-
massief tot op de top. Hij was reisleider en begeleidde bergtochten.

De echt zware bergtochten heeft hij nu echter ‘on hold’ gezet. Ouder worden is 
immers niet: en/en/en, maar of/of/of. Onlangs heeft hij bij Bloso toch opnieuw 
het brevet als wandelbegeleider in het buitenland gehaald. Op dit ogenblik ver-
kiest hij de berglucht in Oostenrijk. In ieder geval blijft koken een grote liefde. 
Na de periode ‘In Den Tinnen Pot’ is hij gaan koken o.a. in de Handelbeurs. 
Koken zit hem als het ware vanaf zijn veertiende in het bloed toen hij in keukens 
ging helpen met aardappelen schillen en groenten kuisen.

Iets totaal anders: Patrik houdt erg veel van Gent, de Gentse sfeer en het Gents 
dialect. Hij vindt het echt spijtig dat steeds minder mensen, onder meer de 
jongeren, het echte Gentse dialect beheersen. Hijzelf heeft nog de tijd gekend 
wanneer op de speelplaats van het college een ABN- kaart werd doorgegeven 
aan wie dialect sprak, waarna een opmerking of straf volgde: zonder veel resul-
taat wat Patrik betreft...

Patrik heeft, dankzij zijn vele interesses en hobby’s en vooral zijn warme per-
soonlijkheid, een uitgebreid netwerk die hij kan en mag contacteren voor hulp 
voor hem of iemand anders, of gewoon een babbeltje bij een lekker pintje al 
dan niet op café.

Hij heeft ook een bijnaam: Patrik Patat. Die naam kreeg hij toen hij, in de jaren 
1970, met een uitgeleende camion (netwerk!) vol gerief waaronder een zak 
aardappelen, de Belgisch-Franse grens probeerde te passeren. Het gerief was 
bestemd voor het scoutskamp net over de grens. Wegens de aardappelziekte 
verspreid door de coloradokever, was het indertijd echter verboden aardap-
pelen van België naar Frankrijk te transporteren. De communicatie met de 
douaniers was moeilijk. Toen een van hen vroeg naar het gewicht (van de 
aardappelen), gaf Patrick aan dat (de camion) 10.000 kg woog! Het misverstand 
zette de hele douanepost meteen in rep en roer! De discussie en de herrie over 
de patatten met de douanebeambte zorgde ervoor dat Patrik ook nu nog in de 
Prinsenhofwijk en daarbuiten de bijnaam draagt van Patrik Patat. Maar hij staat 
vooral bekend als kok, zeevaarder, brandweerman, wereldreiziger, bergliefheb-
ber ... en straffe Gentenaar.

René en Rita

Net voor de tweede wereldoorlog droomde men op het Gentse stadhuis van 
een afrit van de autosnelweg Brussel-Oostende die de autobestuurders via 
de Lievekaai tot in de Kuip zou brengen. Men zou hiertoe de Lieve vanaf het 
Gravensteen tot aan het Rabot dempen. Zonder schroom stelden de ontwer-
pers: ‘La partie nord de la ville ne comprend aucun monument historique...on ne 
va tout de même pas classer les taudis comme étant de précieux souvernirs du 
passé? (...) l’imbroglio gantois demande autre chose que des solutions paresseu-
ses pitoresques...’ Maar toen brak de oorlog uit!

In 1975 bestonden er dan weer plannen om net zoals in andere grote steden, 
ook in Gent trams ondergronds te laten rijden. Zo zou men onder de Lieve een 
premetrolijn graven. Ter hoogte van de Academiebrug was zelfs een metrosta-
tion voorzien. Maar toen klonk in het Prinsenhof en in heel Gent veel protest!

Luisteren 
naar 

de treurwilgen 
aan de Lieve
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de site her aan te leggen. Vanaf september 1997 startten de werken. Tot over-
maat van ramp ging de aannemer failliet en kwam het plan in de verdrukking.

Op 6 september 1998 werd tijdens het buurtfeest de Lievekaai en de heraan-
gelegde Sint- Widostraat door burgemeester Frank Beke officieel ingehuldigd. 
De bewoners hadden 19 jaar geduld geoefend voordat het haveloze plein 
herschapen was tot een van de meest gezellige plekken van de Gentse binnen-
stad. Dit lange wachten had niet alleen frustratie bewerkt, maar zuiverde ook 
de visies. In de jaren 80 kon men het thema van een autovrije Lievekaai zelfs 
niet ter sprake brengen. Midden de jaren 90 was het tij aan het keren en kreeg 
koning auto minder prioriteit op de voetganger...

Op 19 november 1999, op de tiende verjaardag van het Universeel verdrag 
voor de rechten van het Kind, kwamen enkele honderden kinderen aan de 
Lieve samen. Voortaan heette de Lievekaai ook ‘het Kinderrechtenplein’. 
Sindsdien komen dagelijks schoolklasjes uit heel Vlaanderen op excursie naar 
de Lievekaai. Ze zien er oude mensen op bankjes genieten van de rust, maar 
ook vrijende koppeltjes in de lommer van de treurwilgen, studenten die enkele 
dekens open spreiden voor een heuse picknick, blije honden met hun eenzame 
baasjes, ...

Jaar in, jaar uit komen ontelbare toeristen naar de Lievekaai. Ze zijn gefas-
cineerd door de charme en de rust die deze site uitstraalt. Een gids van de 
toeristische rondvaarten had dit goed begrepen en fluisterde onlangs door de 
microfoon: ‘laten we nu even stil worden en luisteren naar de treurwilgen’.

De kaaien bezitten een bijzonder rijke muurvegetatie. Langs de waterkant 
leven waterhoenen, wilde eenden, maar ook kokmeeuwen, zilvermeeuwen, 
een blauwe reiger heeft zijn vaste standplaats aan ons kanaaltje en de fuut 
komt zelfs broeden op de Lieve. Het gaat om kleine restjes natuur midden in 
de stad: hier en daar een plantje dat standhoudt tussen al dat mensengeweld, 
vogels die zich hebben aangepast aan de drukte van voorbijrazende bootjes. 
Hoe dan ook is kuieren langs de Lieve voor Gentenaars en toeristen een heel 
fijne ervaring.

Het moge duidelijk zijn dat de unieke sfeer van dit stadsdeel er kwam dankzij 
de zorg van vele bewoners die in loyale samenwerking met het stadsbestuur 
de plannen warm droomden...en warm hielden!

Jaak Van Vooren 

Net voor de tweede wereldoorlog droomde men op het Gentse stadhuis van 
een afrit van de autosnelweg Brussel-Oostende die de autobestuurders via 
de Lievekaai tot in de Kuip zou brengen. Men zou hiertoe de Lieve vanaf het 
Gravensteen tot aan het Rabot dempen. Zonder schroom stelden de ontwer-
pers: ‘La partie nord de la ville ne comprend aucun monument historique...on ne 
va tout de même pas classer les taudis comme étant de précieux souvernirs du 
passé? (...) l’imbroglio gantois demande autre chose que des solutions paresseu-
ses pitoresques...’ Maar toen brak de oorlog uit!

In 1975 bestonden er dan weer plannen om net zoals in andere grote steden, 
ook in Gent trams ondergronds te laten rijden. Zo zou men onder de Lieve een 
premetrolijn graven. Ter hoogte van de Academiebrug was zelfs een metrosta-
tion voorzien. Maar toen klonk in het Prinsenhof en in heel Gent veel protest!

In 1979 kwamen een aantal bewoners van deze wijk samen met de vraag aan 
het stadsbestuur om aandacht te hebben voor de woon- en leefkwaliteit van 
de Prinsenhofbuurt. Vrij vlug vonden ze bij de toenmalige schepen van stads-
ontwikkeling gehoor en werd officieel de stuurgroep prinsenhofbuurt erkend 
als gesprekspartner. De herwaardering en renovatie van de buurt kon starten! 
Tijdens de eerste vergaderingen van de stuurgroep werden al schetsen voor-
gesteld van wat een nieuw heraangelegde Lievekaai zou worden. Blijkbaar 
geïnspireerd door enig historisch inzicht, stelden enkele ambtenaren voor om 
de treurwilgen te verwijderen omdat ze eigenlijk niet thuishoorden in een ‘mid-
deleeuwse haven’. De treurwilgen waren immers in 1950 geplant. Het protest 
van de bewoners was kort en hevig en de bomen bleven. Het plan om de mid-
deleeuwse zwaaikom opnieuw uit te graven, kreeg wel veel instemming van 
de buurtvertegenwoordigers. Dit bleek echter geen haalbare kaart, aangezien 
onder het plein collectoren waren geplaatst die men niet zomaar kon verwijde-
ren. Uiteindelijk werd een plan goedgekeurd, waarbij de zwaaikom ongeveer 
een meter (tot net boven de collectoren) werd verlaagd, zodat de geparkeerde 
wagens het uitzicht niet meer of toch minder zouden verstoren.

En toen... bleven de plannen -bij gebrek aan financiële middelen- vele jaren in 
de kast liggen.

Vanaf 1995 gaf de toenmalige schepen Frank Beke het dossier opnieuw een 
kans. En ook nu weer volgde veel overleg en werden plannen getekend en 
hertekend. Deze keer ging de discussie over het aantal parkeerplaatsen dat men 
wou beperken. Uiteindelijk nam men de optie om de zwaaikom autovrij te ma-
ken en er een kuierzone te voorzien. Het was schepen van ruimtelijke ordening 
Sas Van Rouveroij die de laatste knoop doorhakte en zijn diensten opdracht gaf 
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De vroegere katoenspinnerij
Georges en Max Van Acker 
aan Bachtenwalle

Bachtenwalle

Wie begin oktober tijdens de recente “Kunstbiënnale Prinsenhof” van uit de 
Lodewijk van Malestraat het Hof ten Walle (achter de Donkere Poort) betrad, 
kwam oog in oog te staan met twee spectaculaire constructies die als het 
ware in concurrentie met elkaar, de hoogte opzochten. Een eerste was het 
ranke metalen kruis, ontworpen door de conceptuele kunstenaar Kris Martin 
(° Kortrijk, 1972). Het kunstwerk tekende zich ijl af tegen de blauwe lucht of 
grijs glimmende wolken, al naargelang de luimen van de weergoden.
De tweede constructie, beduidend hoger, was (en is) de merkwaardige 
vierkante schouw in rode baksteen, statig prijkend als getuige van vroegere 
fabrieksactiviteiten.

Meer dan tweehonderd jaar geleden immers, in 1815, de periode van de 
slag van Waterloo, diende ondernemer Franciscus Van den Broecke bij het 
stadsbestuur een aanvraag in om langs de buitenkant (de noordkant) van de 
omwalling van het Prinsenhof en aanleunend bij de Donkere Poort, een ka-
toendrukkerij op te richten. Het gebouw stond haaks tegen de buitenzijde van 
de Donkere Poort. Er zouden 33 arbeidskrachten tewerkgesteld worden. 
Vanaf 1828 werd in het gebouw, vier verdiepingen hoog, bovendien katoen 
gesponnen en geweven. De zaken floreerden. Weldra waren er 63 werkne-
mers bedrijvig. De getouwen en machines werden aangedreven door een 
stoommachine van 14 pk. Alleszins omstreeks 1850 kende de fabriek nog een 
belangrijke uitbreiding. Een van de opmerkelijke realisaties was de ca. 1855 
opgerichte vierkante schouw. De toenmalige eigenaar (Van den Broecke – 
Grenier) woonde in een aanpalend huis (heden bekend als het ‘sastehuis’, 
Prinsenhofstraat nr. 141 ). De katoen– en vlasfabrieken kenden toen een
ongekende bloeiperiode. Gent groeide uit tot een echte industriestad.

Binnenzicht in de gang met glazen dak die leidde van de burelen naar de machinekamer en de ketel-
ruimte. Aan de rechterzijde bevond zich de ruimte voor de spinmachines; links de conciergekamer

en de stapelplaatsen. Op de achtergrond: de vierkante schouw en de torentjes van de Donkere Poort.
Foto ca. 1980.
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Het ging ook de familie Van den Broecke - Grenier voor de wind. Ze konden 
zich zelfs permitteren om een tuin te laten aanleggen naar ontwerp van de 
tuinarchitect J. Van Damme-Sellier, afgestudeerd aan de toenmalige tuinbouw-
school van de Gentse plantenkweker en ondernemer Louis Van Houtte uit 
Gentbrugge. Deze tuin, één van de vroegst bekende ontworpen fabriekstuinen 
in Gent, bevond zich westelijk van de omheiningsmuur van het Prinsenhof, in 
de richting van de toen nog niet aangelegde Rabotstraat. De fabrieksactivitei-
ten breidden zich ondertussen langzamerhand uit op de omliggende bleek-
weiden (buiten de Prinsenhofomwalling in noordwestelijke richting). Tal van 
verbouwingen gebeurden in de periode 1895 en volgende
jaren in opdracht van de toenmalige eigenaar Paul Van Acker – Van den 
Broecke (eigenaar sinds 1891). In 1896 werden voor een stoommachine, 
geïnstalleerd door de Gentse constructeur Van den Kerchove, drie Lancashire-
stoomketels besteld bij Jacques Piedboeuf uit Jupille. Het oude fabrieks-
gebouw uit het begin van de 19de eeuw werd gesloopt. Diverse nieuwe be-
drijfsruimten werden door een brede toegang, voorzien van een glazen dak, 
met elkaar verbonden. Met zijn in grijze cement bepleisterde straatmuur, de 
grote vierkante schouw, de machinekamer, de stoomketelruimte, de smidse, 
de burelen, stallingen, een grote hal voor de spinmachines en andere werk-
plaatsen zou deze katoenfabriek, met een oppervlakte van ca. 5746 m2, tot 
ver in de 20ste eeuw zijn 19de eeuws karakter behouden.

In 1911 kwam de textielfabriek in handen van de N. V. Usines Textiles Georges 
en Max Van Acker, die in 1972 echter de textielproductie beëindigde. Enkele 
jaren later, in 1977, werden de fabrieksgebouwen door het Gentse stadsbestuur 
aangekocht. Oorspronkelijk was het de bedoeling er een textielmuseum (het 
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, heden Industriemuseum)
in onder te brengen. Wegens de slechte toestand van de gebouwen werd van 
deze plannen afgezien en werd het terrein ter beschikking gesteld voor sociale 
woningbouw. De vierkante schoorsteen, het ketelhuis, de gang voor de trans-
missieriemen, de stoommachinekamer en de unieke schouw werden in 1993 
als monument beschermd. Ook één van de stoomketels uit 1896 is nog in het 
beschermde gebouwencomplex aanwezig.

Ter afsluiting van deze bijdrage: in een vroegere publicatie ‘Hun werk, hun 
leven’ (René De Herdt en Bie De Graeve, 1981) van het Industriemuseum vindt 
men nog een korte getuigenis van Adolphine C. (° 1903) uit Ledeberg, die nog 
in de fabriek aan Bachtenwalle gewerkt had. Na het uitbreken van de oorlog 
1914 – 1918 bleef Adolphine van de school en ging ze als kind (ongeveer 12 
jaar oud) aan het werk, aanvankelijk in een cichoreifabriek. In 1918 vond ze 
werk in de katoenspinnerij Van Acker. Als kind kwam ze te voet van uit de 
Driesstraat in Ledeberg, waar haar ouders in een werkmanshuisje woonden, 
naar Bachtenwalle. ’s Morgens moest ze vroeg opstaan en ’s avonds kwam ze 

Grondplan van de fabriek Van Acker, Bachtenwalle, met de diverse functies omstreeks 1972
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laat thuis. Ze kreeg geen geld om de tram te nemen. Ze getuigt als volgt: “Na 
het uitrekken onderging het katoen drie verfijningsbewerkingen en kwam 
naar de ‘bommolens’. Het fijner garen werd op spoelen gewonden en naar de 
weverij overgebracht”. Aanvankelijk waren het kleine werkjes die ze aanleer-
de van een andere spinster. Er werkten enkel vrouwen. Ze droegen versleten 
kleren, mutsen en klompen. Later droeg men pantoffels. In het vlas droegen 
de vrouwen altijd klompen op de natte vloeren. Na haar huwelijk in 1924 
werkte Adolphine nog in een andere fabriek van Van Acker, op de Brusselse 
steenweg in Ledeberg .

René De Herdt

Hondepoep:
Een onderzoek 
naar ongeclaimde drollen
Er zijn een paar zekerheden in het leven: de dood, belastingen, en het onmis-
kenbare feit dat honden – hoe aristocratisch hun afkomst ook is – uiteindelijk 
moeten stoppen met snuffelen en beginnen met hurken. Hoewel de daad op 
zich natuurlijk is, is de nasleep – hondenpoep - uitgegroeid tot een modern 
stedelijk gevaar van behoorlijke proporties. Vooral wanneer men over het 
groene gras van de wijken Prinsenhof en Rabot wandelt.
Stel je het tafereel voor: een prachtige ochtendwandeling met de hond van de 
buren (Potto geheten), de lucht fris, het gras glinsterend met het optimisme 
van een nieuwe dag. Plotseling, zonder waarschuwing, zakt je voet weg in iets 
warms, zachts en verraderlijks. Je hoopt nog even dat het ijs is, of een appel 
(als je in het Antoniushof wandelt) maar dat is het natuurlijk nooit. In plaats 
daarvan: hondenpoep. En de schuldige? Niet de hond, die onschuldig, nobel 
en misschien lichtjes beschaamd is. De ware boosdoener is de mens die de 
dampende hoop bekeek en dacht: “Niet mijn probleem,” en gewoon wegwan-
delde. Wel, jouw circus, dus jouw apen. Het niet oprapen van hondenpoep is 
geen daad van rebellie, en ook geen vorm van eco-activisme (“Het bemest!”, 
of “De vliegen moeten ook eten!”). Het is gewoon luiheid. En het betekent
het sociaal contract naast je neer te leggen. We ruimen op na onze honden 
omdat beschaving offers vereist – en omdat niemand onderweg naar het werk 
onvrijwillig “Raad dat geurtje” wil spelen. Eerlijk gezegd dacht ik ooit voor een 
volledige dag dat de stad een bepaald geurtje had, tot ik me realiseerde dat ik 
die geur onder mijn schoenen had. Het probleem blijft bestaan en lijkt erger te 
worden: ‘landmijnen’ bezaaien onze trottoirs (soms aangeduid door een klein 
Belgisch vlaggetje, waarvoor mijn dank!). Tot slot: hondenpoep is niet zomaar 
afval; het is een test van karakter. Honden geven ons vreugde, gezelschap, en 
af en toe een kapotte pantoffel. Het minste wat wij hen kunnen teruggeven, 
is de waardigheid van verantwoord opruimen. Dus de volgende keer dat je 
viervoetige filosoof zich hurkend op zijn taak concentreert, onthoud dan:
beschaving begint met een zakje.

Andreas Neuhaus
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Op 8 november 2024 ging om 20 uur stipt de Waanzinnig Wijze Prinsenhofquiz 
van start. Enkele minuten voordien had ons team, met Dieter, Tomas, Henk en 
Evert, vorm gekregen. De strakke, gevarieerde en bovenal leuke quiz eindigde, 
geheel tegen onze verwachting in, met een glorieuze (en volgens sommigen 
erg nipte) overwinning voor ons viertal.

De prachtige prijs die we daarmee in de wacht sleepten: een privéballonvaart 
met de alombekende, esthetisch misschien wat bedenkelijke, Weba-ballon. 
In april planden we onze eerste afspraak om te gaan varen/vliegen, maar die 
werd door het weer verplaatst... gevolgd door nog een hele reeks uitstellen. 
Uiteindelijk kregen we op de zomerse zondagavond van 24 augustus 2025 
groen licht! Afspraak om 19 uur, achter de post in Mariakerke, met een noord-
oostenwind die ons richting de Vlaamse Ardennen zou voeren.

Een waanzinnige 
ballonvaart
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De ballon werd uitgerold, opgeblazen en opgewarmd, en voor we het goed en 
wel beseften, stegen we met ons vieren en piloot Stijn op voor onze eigen he-
melvaart (het moet niet altijd JC of zijn ma zijn). Eerst gleden we voorbij Gent, 
met een prachtig zicht op de torens, de Lieve en onze buurt. Maar het pano-
rama werd almaar spectaculairder en zelfs voor de piloot een uitzonderlijk ver-
gezicht. In één oogopslag zagen we de koeltorens van Doel, Antwerpen, Brussel, 
de Vlaamse Ardennen, de Zwarte-, Rode- en Katsberg, de zon die fonkelde op 
de Noordzee, de windmolens op zee én het volledige estuarium van de Wester-
schelde. Ongelofelijk!

Na een uur varen over de Bourgoyen, Baarle, de kronkelende Leie, het Kasteel 
van Ooidonk en Astene, zette de Weba-ballon ons, hoe kon het ook anders, in 
Deinze met de voeten terug op de grond. De ballon werd netjes opgerold, er 
volgde nog een drankje om af te sluiten, en wij keerden gelukkig terug naar het 
Prinsenhof.

Laat de tweede editie van de quiz maar komen! 

Dierbare Margriet,

Jij kende iedereen in het Prinsenhof en iedereen 
kende jou.

Veel mensen passeerden aan je deur en je hield van 
een babbeltje. Jullie huis was de zoete inval. We wa-
ren er altijd welkom.

Bij voorkeur rond 11u, dan was er lekkere soep. Je maakte die speciaal voor 
Jacques, maar ook een beetje voor ons en voor de oudere mensen uit de buurt 
bij wie je dagelijks langs ging. Je bezorgde hen de krant en boodschappen en 
zorgde goed voor hen.

Als er iemand is die de doelstellingen van onze sociale dekenij in de praktijk 
bracht, dan was jij dat, Margriet. Je was met zoveel mensen begaan die het 
moeilijker hadden. Tot de laatste weken -zelfs de laatste dagen - van je leven 
kwam je voor hen op.

Je sprak ons bestuur daar ook over aan en zorgde dat we er ook effectief iets 
voor deden. Margriet zag er misschien frêle uit, maar het was een krachtige 
vrouw.

Margriet was bovenal een doener.

Vanuit Dekenij Prinsenhof zijn we haar uiterst dankbaar voor de vele jaren dat 
ze zich voor onze vereniging ingezet heeft. Dat ging van de uitbating van het 
Buurthuis tot de organisatie van onze wijd en zijd geroemde rommelmarkt.

Ik heb Margriet nooit weten klagen. Ze hield zichzelf recht tot het echt niet 
meer kon. Alle respect voor je waardig levenseinde, Margriet, en dank voor je 
levenslange engagement.

Lieve Jacques en familie, kinderen en kleinkinderen van Margriet. Jullie mogen 
fier op jullie Oma zijn.

Het bestuur van Dekenij Prinsenhof en Prinsenhof Cultuur, de leden van de 
BoekenBuren, waar Margriet deel van was, en de bewoners van het Prinsenhof 
bieden jullie hun oprechte deelneming aan.

Weet dat Margriets lachende ogen en haar warme hart voor altijd in onze herin-
nering blijven. Gent, 23 augustus 2025

Afscheid
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Zelf loempia’s
maken

Ingrediënten

40 loempia vellen*

3 eetlepels olie

2 theelepels fijngehakte knoflook

400gr kippengehakt (of varkens)

200gr geraspte wortel

200gr fijn gehakte bleekselder

5 eetlepels vissaus

1 eetlepel Maggi

3 eetlepels suiker

150gr sojascheuten

2 eierdooiers los geklopt

een snuifje peper

frituurolie

Koken
met 

Kathleen

Verhit de 3 lepels olie in een wok en bak het gehakt samen de look rul.???

Voeg wortel, selder, vissaus, Maggi, suiker en peper toe!

Laat 1 minuut inkoken op hoog vuur ! laat de vulling afkoelen en voeg dan de 
sojascheuten toe !

Leg een loempiavel met 1 hoek naar je toe, schep er 2 eetlepels vulling op het 
onderste deel van het vel, vouw de hoek om en rol 1 keer om, vouw de zijkanten 
naar binnen . Doe wat eierdooier aan de bovenste hoek en rol hem dicht! (goed 
aandrukken tijdens het rollen)

Bak de loempia’s op 160 graden goudbruin.

Geef er zoetzure saus bij!

Indien je de loempia’s wil invriezen, leg tussen elke loempia een vel plastiek zodat 
ze niet aan elkaar kunnen plakken.

*onder andere te vinden in de Aziatische winkel in de Holstraat

Koken met 
Kathleen
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Colofon

ContactDekenij Prinsenhof VZW
Kaat Heyse
0472 59 19 17

Prinsenhof Cultuur VZW
Johan Vandeputte
0477 50 17 71
info@prinsenhof-gent.be

Buurthuis Zilverhof  
Reservaties & beheer 
Leo Verlinden 
0497 46 61 54 
verlinden.leo@gmail.com

Deze Kleine Keizer Krant kwam tot stand door de inbreng van:
Patrick Cohen, René De Herdt, Rita Godyns, Kaat Heyse,  
Evert Lateire, Andreas Neuhaus, Hadewich Stinissen,
Katia Vandendriessche, Kathleen Van De Mergel, Jaak Vanvooren, 
Michel Vlaemminck, Riet Wille

Wijkinspecteur
Elise Goedertier
Belfortstraat 4, 9000 Gent
09 266 61 30
elise.goedertier@police.belgium.eu

Wijkregisseur 
Verbindingsambtenaar stad Gent en de buurt
Emma Tytgadt
0473 69 69 16
Emma.Tytgadt@stad.gent
Dienst Beleidsparticipatie - Departement
Bedrijfsvoering  - Stad Gent
Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent

Wil je nog sneller op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de buurt?
Schrijf je dan in op de besloten facebookgroep van de buurt:
bewoners Prinsenhof Gent. Om lid te worden vragen we je om de groepsregels 
in te vullen en hiermee akkoord te gaan.

Volg ook de info en agenda op de startpagina van onze website:
www.prinsenhof-gent.be.
Je kunt je er ook inschrijven voor de mailinglist, zo ontvang je een mailuit-
nodiging voor onze activiteiten. Heb je informatie of suggesties voor de website, 
richt je tot els.desmedt@dotplus.be.

Wil je reageren op een artikel uit dit nummer van de Kleine Keizer Krant of zou 
je graag meewerken aan een volgend nummer? Stuur dan een berichtje naar 
michel.vlaemminck@telenet.be.
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